
Liturgie voor Zondag  27 oktober 2024 Leersum, Michaëlkerk,  
Zesde zondag van de herfst  
 
Voorbereiding 
 
Mededelingen door ouderling 
 
lied ter voorbereiding op de dienst:  
Lied 712 "Het jaar neigt zich tot stille groet" 
 
Stil gebed 
  
Onze Hulp en Groet 
 
 Intochtslied: Psalm 67 “God zij ons gunstig en genadig” 
 
Inleidende woorden  
     
Gebed van Verootmoediging 
 
Tien Woorden als wegwijzing 
 
Psalm 103, 1 en 2 “Zegen mijn ziel, de grote Naam des Heren” 
 
De Heilige Schrift gelezen en uitgelegd  
 
Gebed van de Zondag  
 
Kinderlied 839, 1 “Ik danste die morgen” 
terwijl de kinderen dansend naar voren mogen komen 

Gesprek met de kinderen (over de blinde Bartimeüs Mc 10) 
 
Lied 839, 2 terwijl de kinderen naar de nevendienst gaan 
 
lezing uit het Oude Testament: Genesis 12, 1 – 4a (lector) 
 
Zingen: Lied 542 “God roept de mens op weg te gaan” 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 25, 31 - 40 
(voorganger) 
      
Zingen: Lied 324 “Wat vrolijk over U geschreven staat” 
 
Verkondiging: “Gezegend worden om tot een zegen te zijn"  
 
(kinderen komen terug) 
 
Lied 722 “Uw stem hebben wij gehoord” (Naar Maarten Luther) 
 
Inzameling van de gaven  
 
Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
 
inzameling van gaven           De collectezakken gaan rond:  
1ste diaconie, 2de kerk, 3de (‘uitgang’) zending 
 
Slotlied Lied 827 "Mensen, wij zijn geroepen om te leven" 
 
Zegen en gezongen AMEN 


